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VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

EMMA RENS

weduwe van de Heer
OSCAR VAN MEERHAEGHE

geboren te Herselt op 2 november 1904
en godvruchtig overleden te Ronse
op 16 oktober 1984,
gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde
geven. In deze uren van pijn is het woord van
de Heer een steun en een troost.

Hij toch, heeft gezegd dat voor de gelovigen
het leven niet wordt weggenomen, maar her-
nieuwd, en wanneer ons aardse huis wordt af-
gebroken, heeft Hij voor ons een nieuw tehuis
bereid voor alle eeuwigheid.

Wij danken voor al het goede dat er is ge-
weest in het leven van Emma, voor het werk
van haar handen, de toewijding aan haar gezin.
En wij bidden tot de Heer:

Heer onze God

wij vertrouwen U Emma toe

die ons dierbaar is.

Steeds bleef Uw liefde haar nabij

want Gij zijt een God van trouw.

Neem haar op in uw rijk

waar alleen maar vrede is,

dank zij Jezus, Uw Zoon, onze Heer.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie-
leden, dank voor uw genegenheid. Gedenk de
banden die ons hebben verenigd en vergeet mij
niet in uw gebed.

De engelen geleiden haar ten paradijze.

Mw Lucienne VAN MEERHAEGHE en kinderen,

Hr en Mw Noé&l VAN COPPENOLLE-
VAN MEERHAEGHE,

Hr en Mw Luc OGEZ-VANOVERTVELDT en zoon
Philip,

Hr en Mw Eddy VAN DEN BULCKE-
VAN COPPENOLLE en dochter Debbie,

Hr en Mw Guy ROELANDT-VAN COPPENOLLE en
zoon Lieven,

Mejuffers Nathalie en Natacha STOCKE,
De families RENS en VAN MEERHAEGHE,

danken U van harte i
voor de blijken van kristelijke deelneming.

Rouwdienst Aelvoet, Ronse




