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TOT ZALIGE GEDACHTENIS AAN
DE HEER

Jozef REYNAERT

echtgenoot van Mevrouw

Suzanne VAN COPPENHOLLE

geboren te Mater op 3 juni 1923 en er
in de Heer ontslapen op 18 september
1988, gesterkt door de Genademiddelen
van de H. Kerk.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga.

Jozef was een joviale man, bruisend van
vitaliteit, onstuimig in de arbeid, steeds
bedacht op initiatieven. Hij maakte het
altijd lustig en gezellig om zich heen, als
een vreugdezaaier die door zijn gulhartig-
heid zijn medemensen wist te vermeien.
Zijn levensblije omgang en zijn spontane
bereidheid tot dienstverlening maakte hem
tot mensenvriend. Vijfenveertig jaar bleef
hij de trouwe werker bij dezelfde firma.
Naast zijn dagtaak of eens op rust gesteld,
legde hij zich toe op zijn liefhebberij : de
zorg om huis en tuin, bloemen en planten.
Tot een ongeneeslijke kwaal hem velde en
van hem een martelaar maakte. Met de

hem resterende krachten heeft hij vruchte-
loos geworsteld om levensbehoud. Tot in
zijn laatste uren was hij midden snerpende
pijnen een uitstraling van mannelijke gods-
vrucht die hem vanuit moederstijd diep
was ingeworteld.

Mijn goede echtgenote, onze hoop om
onze levensdagen harmonisch en gelukkig
verder te zetten is onvervuld gebleven.
Heb dank voor zovele tedere toewijding,
waarmee gij mij dag en nacht in mijn
ziekte hebt bijgestaan. Blijf mij voortaan
trouw in uw godsdienstige gevoelens.

Dierbare zusters, schoonzusters, schoon-
broeders, familie en vrienden, gedenk mij
in uw gebeden en u, mijn zuster-klooster-
linge, wil mij in uw getijden bij de Heer
aanbevelen.

Suzanne VAN COPPENHOLLE,
zijn echtgenote ;
De families
REYNAERT, VAN COPPENHOLLE,
VERSMESSEN en RAMSDAM,

danken voor uw kristelijke deelneming.

Namis : zaterdag 19 november te 8.30 u.

Rouwdienst D’Hondt Drukk. Van Herzele




