Gans klein zijn maar de dingen
die van de mensen zijn ;
toch zal God eeuwig zingen
van mensenvreugd en -pijn.
(Johan Daisne)
t

Gedenk in cen vroom gebed de ziel van

Mevrouw Odila REYNAERT
weduwe van de Heer Désiré DARRAGAS

geboren te Mater op 31 mei 1887 en zachtjes naar
haar Schepper teruggekeerd te Munkzwalm op 14
juli 1976, gezalfd met de H. Olie ,,in extremis.
Lid van de bond der kristen gepensioneerden.

Goede moeder, het doet pijn omdat gij ons zo plotse-
ling verlaat... Wij bewaren aan u het onvergetelijk
beeld van een echte moeder.

Niet in grote woorden schuilt de ware liefde, maar in
het stil en ongedwongen leven voor elkaar.

Zulk een voorbeeld hebt gij ons gegeven en wij dan-
ken u ervoor. Terecht wordt gij gerekend onder de
zachtmoedigen die Jezus zalig verklaarde.

Wij troosten ons in het onverwoestbaar geloof dat
gij niet verdwenen zijt, maar verder leeft in die hon-
derden herinneringen die gij zo geduldig cn liefdevol
hebt opgebouwd tot in lengte van dagen.

Het was dan ook een welverdiende bekroning toen gij
onlangs nog het huwelijk van uw jongste kleindochter
mocht meevieren in de kerk.

Wij, uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
bidden de goede God voor uw zielerust en vragen Hem
troost en sterkte in het geloof dat wij eens met u
en vader zaliger zullen verenigd worden in de liefde
van de Heer.

Liefste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
en gij vooral mijn dierbare zoon en schoondochter bij
wie ik zoveel jaren heb ingewoond, van ganser harte
dank ik u omdat gij mij zo een gelukkige oude dag
hebt geschonken. Ook u, Zusters en verpleegsters van
het Wit-Gele Kruis, die me steeds de beste zorgen
hebt gegeven, dank ik oprecht.

Lieve Vrouwke van altijddurende Bijstand, spreek voor
haar ten beste die U zo vereerde.

Jozef DE VISSCHER-DARRAGAS Madeleine,
Adiel DARRAGAS-EVERAERT Adrienne,
haar kinderen ;
Jacques DE JAEGHER-DE VISSCHER Jacqueline
en hun kinderen Soraya, Jerry en Kaurt,
André ANNO-DARRAGAS Maria
en hun kinderen Rudy en Sandra,
Christian DARRAGAS-SERBRUYNS Francine
en hun kinderen Ronny en Jessie,
Willy VANDERMEIRSCH-DARRAGAS Miranda,
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen ;
De families REYNAERT-BOUSARD en
DARRAGAS-DE TEMMERMAN,

bedanken U wvan ganser harte voor uw blijken van
deelneming in hun rouw en uw deelname aan deze
Eucharistieviering.
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