Heer geef haar de eeuwige rust !

GEDENK IN UW GEBED
MEVROUW

Prudentia REYNAERT

weduwe van de Heer
Ernest, August, Edmond MALIGO

geboren te Ename op 18 februari 1885
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 4 april 1972,
gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Wij gedenken dankbaar de dierbare overledene
voor alles wat zij voor ons betekende. Zij was een
toegewijde moeder die in werk en zorgen geleefd
heeft voor haar gezin. Zij was een vrome vrouw,
van haar kon gezegd worden dat zij voortdurend
met de Heer verbonden was door haar gebed. Zij was
een dankbare vrouw om alle zorgen en genegen-
heid waarmee zij omringd werd, gedienstigheid was
immers steeds de leiddraad van haar eigen leven.

Wij bidden dat zij in het eeuwig geluk bij God
moge leven, dat alles wat haar dierbaar was moge
geéerbiedigd worden door haar kinderen en dat
zij in hen moge voortleven.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, ik
dank u voor uw genegenheid. Uw gebed blijft de
band die ons in de Heer verbindt.

Zij ruste in vrede.

De Heer en Mevrouw
Alfons MALIGO -VAN HOUTTE en kinderen,

De Heer en Mevrouw
Georges MALIGO-De VISSCHER en kinderen,

De Heer en Mevrouw
André BUCKENS-MALIGO en kinderen,

De families REYNAERT, CHEYNS, MALIGO en
GHEENENS.

danken U voor de gebeden en blijken
van deelneming betoond in hun rouw.

Hoste, Oudenaarde




