VROOM AANDENKEN
AAN

MEJUFFROUW
[sabelle REYNIERS

geboren te Ninove op 13 april 1979
en godvruchtig overleden in de
Onze-Lieve-Vrouwkliniek te Aalst
op 24 oktober 1993,
gesterkt door de H. Sakramenten der
zieken.

Leerlinge aan het Regina-Caelilyceum

te Dilbeek.

De families REYNIERS,
MASFRANCKX,
BOXTAEL en
SCHOON

danken U voor de blijken
van deelneming in hun rouw.

Als ik iets niet goed begreep,

of me gedroeg als een verwend wicht
dan stond je altijd voor me klaar

met een lach op je gezicht.

Ook al deed ik onuitstaanbaar

of klaagde ik de hele dag,

toch stond je altijd voor me klaar
met op je gezicht je lieve lach.

Ik voelde me zo goed en veilig bij jou
en zo gelukkig als we samen lachten.
Ja, je zal hier altijd blijven

hier, in mijn gedachten.

Iris.

Begrafenissen Roger Penne-Walckiers
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Voor een moedig mens
is geen weg onbegaanbaar.




