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IN PIETEIT EN DANKBAARHEID
GEDENKEN WiJ
DE HEER

Hector REYNTENS

echtgenoot van Mevrouw Elisabeth CARIS

geboren te Gontrode op 19 september 1911
en overleden te Gent A.Z. op
10 september 1981, gesterkt door het
Sacrament der Zieken.

Voor uw gebeden en blijken van deeineming
danken U zijn echtgenote, kinderen en familie




%eofoa, .

Als ik aan U denk, komt in mijn herinnering :

Uw grote liefde voor de natuur, voor het
wroeten en vruchtbaar maken van de grond.
,,Laat mij maar boer worden’’, hebt gij tij-
dens Uw universitaire studiejaren gezegd. Gij
bleeft het in Uw hart, Uw leven lang.

Uw grote liefde voor het boerenvolk en de
boerderij. Uw wetenschappelijk werk zaagt
Gij als een concrete dienst aan de boer.

Het levenswerk, van U en Uw medewerkers,
de graslandveredeling, blijft een merkwaar-
dige bijdrage in de ontwikkeling van de
Vlaamse landbouw.

Gij waart fier en blij als dat werd erkend.
Uw omgang met eenvoudige mensen.

- Gij hieldt speciaal van hen.

- Gij leefde graag tussen hen.

- Gij spraakt hun taal en kende hun proble-
men.

- Zij hielden veel van U.

- Uw personeel waren Uw vrienden. Hun ge-
luk ging U zeer ten harte.

Uw vreugde dienst te kunnen bewijzen :

- Ontelbaren hebt Gij geholpen, zonder be-
rekening, zonder moeite te sparen.

- Wie U plezier deed, kreeg het steeds meer
dan dubbel terug. Gij hadt een gouden
hart en waart een vrijgevig man.

Uw groot gezin.

- Gij pakte er niet veel mee uit, maar samen
met Uw lieve vrouw waart Gij er fier over.

- Gij waart er meer mee bekommerd dan Gij
toonde.

- Gij wilde dat Uw kinderen zelfstandig hun
weg gingen, op eigen voeten leerden staan.

Onder Uw forse, ruw gebouwde gestalte ging

een edel mens schuil.

- Een man die hield van vriendschap en
vreugde, van feest en guitige humor, zijn
leven lang.

- Een man die kon falen, maar die altijd op-
recht was. Gij kondt zelf vergeven.

Uw gelovig zijn in het diepst van Uw hart.

- Gij uitte het op eenvoudige wijze.

- Heel Uw leven en streven beleefde Gij als
een hulde aan de Schepper en Heer van
alle leven.

Wij danken God om U en zullen U in ons
hart bewaren,




