“Aanvaard te geloven”,

Marcel RIBBENS zo schreef wijlen Koning Boudewijn,

“dat de Heer U bemint zoals niemand
echtgenoot van

Blanche DE ROECK U ooit bemind heeft ...

dat zijn liefde voor U eewig is.

Hij zal altijd met U zijn.”
° 23 september 1922

+ 23 september 1995

Begr. Moulart & Herregodts Drukkerij Van de Maele




Uw medeleven is ons

tot steun geweest.

Voor uw blijken van deelneming

danken wij U hartelijk.

;\ M
Uit aller naam :

Blanche DE ROECK

en kinderen

96. 26




