i
BID VOOR DE ZIELERUST VAN
Mevrouw

Lydie RICHET

weduwe van de Heer

Theophile VANWINNENDAELE,

geboren te Everbeek op 25 oktober 1892
en godvruchtig overleden in de kliniek
Sint-Elisabeth te Zottegem

op 26 november 1988, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken.

«Doe open Heer de hemelpoort ».

In deze Adventstijd, de voorbereiding op
de komst van de Heer met Kerstmis, is
deze vraag nu op onze lippen voor onze
dierbare overledene die wij vandaag ten
grave dragen. Wij bidden en vragen inder-
daad dat God de hemelpoort zou openen
en wij vertrouwen dat onze dierbare over-
ledene welkom zal zijn bij de Heer na
haar lange en schone leven. Diepgelovig
als zij was hield ze er aan zo lang ze ook
maar enigszins kon naar de kerk te komen.
Nadien was het een ware hoogdag als ze
de Heer mocht ontvangen in haar huis, of
nog later in het huis van een van haar kin-

deren. Ze heeft een hoge ouderdom mo-
gen bereiken en het geluk gehad van be-
mind en verzorgd te worden door haar kin-
deren. Ongetwijfeld is het nu reeds Kerst-
dag voor Lydie en zal zij over haar kin-
deren en kleinkinderen waken en voor hen
ten beste spreken.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood,
b.v.o.

De families

Richet, De Temmerman,
Vanwinnendaele, Van Pevenage,

danken U.

Namis : zondag 22 januari 1989 om 9.30 u.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Druk. Devleeschouwer, Brakel




