Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.
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ZALIG AANDENKEN

van Mijnheer

REMI RIGAUX

echtgenoot van Mevrouw
MARIA RUBBENS

geboren te Everbeke, de 13 Augustus 1869 en god-
vruchtig overleden te Deftinge, de 16 Septemb. 1950,
voorzien van de laatste H. H. Sacramenten.

Vader, gans uw leven hebt gij gewerkt voor uw
gezin, Uw leven was zwaar, maar in de liefde tot
vrouw en kinderen hebt gij de kracht geput. Gij
bieldt van ons, wij waren uw trotsen uw fierheid.

Gesterkt door die liefde hebt gij ons trouw be-
mind, ons getroostin de moeilijkheden, gedeeld in
onze vreugde. Gij hebt uw smart verborgen onder
een taaie wilskracht en steeds hebt ge ons moed
ingesproken in de lasten van het leven. Nu zijt gij
ons ontnomen, ons gemoed is door droefheid ont-
steld, doch wij troosten ons omdat wij weten dat
gij uw loon zult ontvangen.

Uw dood is een zacht heengaan van ons, zoals
uw leven onder ons zacht en goed is geweest. We
troosten ons omdat we u tot het laatste ogenblik
van uw leven onder ons al gegeven hebben wat wij
voor u konden doen.

Duurbare echtgenote en kinderen, gaarne was ik
nog bij u gebleven, doch de Meester van het leven
laten wij beslissen wat ons zalig is.

Beminde bloedverwanten en vrienden, dat uwe
gebeden mij vergezellen voor Gods Troon.

Rust zacht in Gods vrede.
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

Uitg. R. Vander Geynst, koster, Parike.

De Familien RIGAUX, PORREWYCK,

RUBBENS, DE SMET,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming

hen betoond bij het overlijden van hun

dierbare afgestorvene,

DANKEN U.




