Geloofd zij Jezus-Kristus | Amen.
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BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Nathalia RIMBOUT

weduwe van Mijnheer
REMI DE GROOTE,

geboren te Rozebeke de 23 december 1871 en
godvruchtig overleden te Zegelsem
de 3 september 1939, -
voorzien van de laatste H.H. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen in het stervensuur.

In een gezegende ouderdom heeft het de Heer
behaagd de duurbare overledene tot Zich te roe-
pen. Wat is het heengaan uit deze wereld gerust-
stellend als men goed geleefd heeft !

Zij was een werkzame en zorgzame vrouw en
moeder die samen met haar echtgenoot zorgde
voor haar gezin en voor haar kinderen.

Zij was ook een vrouw van geloof, eenvoudig
en voorzichtig ; zij wandelde in vrede en gerech-
tigheid. Aan de Kerk van Christus bleef zij ge-
trouw, verkleefd en onderdanig en zij onderhield
gaarne al de voorschriften en de geboden.

Heer, die zelf gezegd hebt;,,Ik ben de verrij-
zenis en het leven; wie in Mij gelooft, al ware
hij ook gestorven, zal leven en alwie leeft en in
Mij gelooft zal leven in eeuwigheid,” neem haar
ziel, gelouterd door het lijden, en betoon barm-
hartigheid aan uw afgestorven dienares, opdat
zij die begeerde Uw Wil te volbrengen geen
vergelding van straf voor haar daden krijge ;
maar, zoals zij door het waar geloof hier met de
scharen van de gelovigen verenigd was, zij nu,
door uw erbarming, daarboven met de koren
der Engelen verenigd worde.

Duurbare kinderen, ik dank U voor uw op-
rechte genegenheid en uw liefde... het enige

waarmee gij mij nu nog helpen kuat is uw ge-
bed. Gedenkt mij daarom vuriglijk in uw gebed
en vooral gedurende de H. Mis.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)

De families DE GROOTE, RIMBOUT,
VAN DER MENSCHBRUGGE en VAN
GANSBERGCE,

zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.

Druk. Jos. De Vieeschouwer. 41 Neerstr. Nederbrakel




