Aischeid nemen, i1s met dankbare handen,
weemoedig mee dragen al wat waarde heeft,
om niet te vergeten.

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

LUC ROBBERECHT

echtgenoot van Mevrouw
INGRID NOENS

Geboren te St.-Niklaas op 14 januari 19C8.
Door een smartelijk verkeersongeval om het
leven gekomen te Brakel op 24 maart 1924.

Eerste opperwachtmeester van de brigade Brakel.

Geslaagd maturiteits van Adjud
Onderrichter hondengeleider bij de rijkswacht.
Monitor Schietoefeningen bij de rijkswacht.
Militair ereteken Eerste en Tweede klas.
Lid van de N.S.R.P.
Lid van de sportvrienden St.-Pauwels
en diverse verenigingen.

Moeke, Pa,

" Dank je voor de liefde en de hulp,

't leven was soms niet makkelijk,

maar jullie stonden altijd klaar voor mij.
Caroline, Ingrid en Daria,

we hebben blijheid en verdriet gekend ".

Luc, nu je alles begon te relativeren en het
allemaal een beetje makkelijker werd, met zoveel
toekomstplannen in je hoofd, je honden,

je wedstrijden, je loopbaan in het vooruitzicht,
waarom moest dit nu gebeuren ?

Helaas bleef je grootste wens onvervuld, om je
beide dochters samen te hebben. Spijtig dat
sommigen jou dat beetje geluk niet gunden en
hardvochtig bleven.

Als rijkswachter heb je vele burgers en makkers
bijgestaan met een hart voor jou berocp. Je zou
in de toekomst als adjudant zeker een
kwaliteitsstempel verdiend hebben.

Jammer dat dit niet mocht zijn.

Jouw Racky, die voor je door een vuur ging,
zal je missen.

Luc, ik dank je voor de mooie jaren die wij
samen waren, als voor de schat van een
dochtertje dat ik van je kreeg.

Wij zullen je voor altijd in ons hart dragen.
De families ROBBERECHT, NOENS,

TACK en VAN ROYEN,
danken U voor uw medeleven.
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