Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij,
zijn lieve aandacht voor de daagse dingen
die door zijn hoofil en handen gingen

en alles wat hij was voor jou en mij.

T

Dankbare herinnering aan

de heer

,[ucien, ﬂ[ono’zé Robent

CChtgt‘[lOOt van mevrouw

Lucie VANDEMENSCHBRUGGE

Geboren te Deftinge op 27 juli 1933 en
godvruchtig overleden in het
A. Z. Sint-Elisabeth te Zottegem
op 27 december 2004,
gesterkt door het Ziekensacrament.

De namis zal opgedragen worden
in de parochickerk Sint-Martinus te Opbrakel
op zondag 30 januari 2005 om 9 uur.

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is
dichtdoen en verpakken
in de goede gedachten
der herinnering ...

Afscheid nemen
is verwijlen
bij een brok leven
en stilstaan
op de picken
van pijn en vreugd ...

Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is
om niet te vergeten ...

Afscheid nemen ...
is het moeilijkste
in het leven ...
je leert het nooit!

W. Bruyninckx

De families ROBERT, HERREGODS
en VANDEMENSCHBRUGGE, PAMBREU
zijn u erkentelijk voor uw medeleven.
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