Ik ben de Verrijzenis en het leven ;
Wie in mij gelooft, zal leven.
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Laten wij bidden voor de zielerust van
MEJUFFROUW

Alice ROBIGNON

dochter van wijlen Charles ROBIGNON
en Hortense VAN WIJMEERSCH

geboren te Sint-Jans Hemelveerdegem op 10
augustus 1894 en godvruchtig overleden in de
Sint-Franciscuskliniek te Brakel op 1 april 1975,
gesterkt door de Sakramenten van ons heilig
Geloof en de Pauselijke Zegen.

De Heer heeft zijn dienares stilletjes gewenkt
naar de plaats in het Vaderhuis,

die Hij voor zijn uitverkorenen heeft bereid.
Zij was een brave vrouw,

diep gelovig in God,

in de Heer Jezus.

God laat de mensen niet in de steek.

Hij heeft Zijn Eéngeboren Zoon gezonden,

die ons is voorgegaan in het leven,

in het lijden en dood,

maar ook in de Verrijzenis !

Omdat wij in Hem gedoopt zijn,

zullen wij met Hem sterven,

om ook met Hem te verrijzen tot een nieuw
leven !

Dit is ons geloof.
Daarom leven wij ook
volgens de richtlijnen van die Kristus.

Of de mens geboren wordt, leeft of sterft,
hij is in Gods handen.

Deze overtuiging maakt het leven waardevol,
hoe lang of hoe kort het ook moge wezen.
Daarom bidden wij samen

om onze overledene in de handen van God
toe te vertrouwen.

Hemelse Vader, wil Uw dienares

roepen tot het eeuwig leven

dat ons beloofd werd door Uw Zoon, Jezus.
Zij is vol geloof geweest

en getekend door het doopsel in U.

Red haar nu

zoals Gij beloofd hebt aan uw uitverkorenen.

Beste zuster, broeder en familieleden, dank
om uw genegenheid.

Eens zien wij elkander terug bij de Verrezen
Kristus in het Land der eeuwige lente.

De families ROBIGNON en VAN WIJMEERSCH

danken U voor uw gebeden en blijken
van deelneming hun betoond in hun rouw

Uitg. L. Engels, Hemelveerdegem




