Of wij leven of sterven, aan de Heer beho-
ren wij toe.

TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Arthur, Angelus ROBIGNON

geboren te Ophasselt, op 2 oktober 1899 en
godvruchtig overleden in de St. Elisabeth-
kliniek te Zottegem, op 22 februari 1981, ge-
sterkt door de HH. Sakramenten der ster-
venden en de Pauselijke zegen.

.I.

De families
ROBIGNON en STEVENS,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
deelneming en danken U.

Drukk. De Vos, Hoogstr. 45, 9572 Lierde

Zelfs de sterkste moet buigen voor de
dood ; en al telt hij vele levensdagen, eens
is het door God gestelde aantal bereikt.

Gelukkig zij die zich steeds vast gehou-
den hebben aan hun geloof, die opgebouwd
hebben op een vaste hoop, die ernaar ge-
streefd hebben om in de liefde van God
bevestigd te blijven.

Al was hun leven sober, al gingen vele
genietingen van deze wereld aan hen voor-
bij, zij sterven gerust omdat zij weten dat
de dood voor hen niet is het verschijnen
voor de strenge Rechter, maar een opge-
nomen worden door de Vader in de hemel,
die in het verborgene zag en nu zijn kin-
deren gaat belonen.

Lieve zus, broers en familie, graag was
ik nog wat bij U gebleven. Heb dank voor
de vriendschap en de vele zorgen welke gij
aan mij hebt besteed. Bidt voor mij, zoals
ik voor U zal bij God ten beste spreken
opdat wij eens gelukkig mogen herenigd
worden in zijn hemelse vreugde.




