Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.
*
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Charles ROEKENS
wcduwnaar van Mevrouw
CORDULA VAN LIERDE,

geboren te Schaerbeek op 13 augustus 1884 en god-
vruchtig overleden te Nederbrakel op
23 augustus 1964,

gesterkt door het H. Sacrament der zieken, de
H. Kommunie en de Pauselijke Zegen in het
stervensuur.

De almachtige God heeft de dag van
ons sterven verborgen gehouden, zodat
wij ons steeds moeten voorstellen dat
die dag nabij is en wij beter ons best
zullen doen om kristelijk te leven. Trach-
ten we dus de aardse zaken, die wij
nodig hebben, nochtans niet te plaat-
sen boven de waarde van onze ziel.

Wij moeten zorgen en werken voor
ons tijdelijk bestaan, maar vergeten wij
niet te zorgen voor ons eeuwig bestaan
en daarom heeft God de eerste plaats

in ons leven.

Wij bewenen thans een goede vader,
maar onze droefheid is niet zoals de
mensen die aan de wereld zijn gehecht
en er zich niet van bewust zijn, dat zij
op de weg naar de eeuwigheid zijn.

Duurbare kinderen, kleinkind en fa-
milie, ik verlaat U om een beter leven

in te treden. lk dank U om uw gene-
genheid en goede zorgen. Van uit de
hemel blijf ik over U allen waken.

Gij allen, familie en vrienden, die dit
gedachtenis prentje ontvangt, bidt voor
mijn zielerust, vooral in uw zondagmis.
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families
ROEKENS,
VAN LIERDE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van kristelijke deelneming en danken
U.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel
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