" Een volkse man met eigen woorden
die van gezelschap hield en lach.
Aan vrouw en kinderen behoorde
zijn werk en zorg van alle dag .

T

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

ADOLF ALBERT ROELAND

echtgenoot van Mevrouw
SUZANNE TEMMERMAN

geboren te St.-Maria-Lierde op 17 januari 1922
en godvruchtig overleden in het St.-Elisabeth
Ziekenhuis te Zottegem op 14 september 1992,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Voorzitter van de mijnwerkersbond.
Lid van de bond der gepensioneerden.

Afscheid nemen van een goede echtgenoot en
vader valt zwaar. Dankbare herinneringen leven
in het hart van zijn echtgenote en kinderen, het
beeld van zo een man en vader blijft onuitwis-
baar in het hart geprent.

Hij was een man van plicht en eer, van hou
en trouw aan d'oude zeden, hij heeft gewerkt,
geleden en gebeden en in de donkere onder-
grond van de mijnen gezwoegd voor de welvaart
van zijn gezin.

Met heel de inzet van zijn goede gaven van
geest en hart heeft hij door een waarachtig
huwelijksleven een christelijk gezin gesticht. In
stille eenvoud, met ware levenswijsheid, in trou-
we liefde, in plichtsbewuste verantwoordelijk-

heid was hij een voorbeeld als echtgenoot en
vader.

Hij was dienstbaar voor zijn kameraden mijn-
werkers en later als gepensioneerde voor zijn
geburen en vrienden. Hij was een gelovig man,
niet met veel woorden maar door konkrete daden
van naastenliefde. Vele malen ging hij met de
mijnwerkers op bedevaart naar Lourdes. En als
brancardier vervoerde hij vele zieken naar de
grot, naar de beeltenis van O.-L.-Vrouw, om
met hen te bidden om troost en sterkte.

Dierbare echtgenote, samen hebben wij vijf-
enveertig jaar lief en leed gedeeld, samen ge-
beden tot O.-L.-Vrouw, onze toevlucht in alle
nood. Dank om de volle inzet van uw leven, gij
hebt mij vele schone dagen gegund.

Beste kinderen en kleinkinderen, dank voor uw
kinderlijke genegenheid en uw aanwezigheid
aan mijn ziekbed tijdens mijn opname in het
ziekenhuis.

Beste familie en vrienden, dank voor uw
vriendschap en uw gemoedelijke bezoekjes.

Blijft mij allen gedenken in uw gebeden.

H. Barbara, patrones van de mijnwerkers, bid
voor mij.

De families ROELAND, TEMMERMAN,
MERCHIERS, DE MIL en VAN GIJSEGHEM,

zijn U dankbaar voor uw blijken van
kristelijke deelneming in hun rouw.
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