ALS HERINNERING AAN
de Heer Hubert ROELAND

echigenoot van mevrouw
Marie-Josée SURDIACOURT

Geboren te Nederbrakel op 2 maart 1929 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Vilvoorde
op 24 november 1977, gesterkt door de Heilige
Sakramenten der zieken.

+

Vertrek christen ziel uit deze wereld in de
naam van de Vader, die u geschapen heeft,
in de naam Jezus Christus, de zoon van de
levende God, die voor u geleden heeft, in de
naam van de Heilige Geest, die u geheiligd
heeft. De goedertierste Maagd en Moeder
Gods Maria, de allerzoetste troost der be-
droefden, bevele de ziel van deze dienaar
aan haar Zoon, opdat hij door deze moeder-
lijke tussenkomst en onder haar geleide,
blijde binnenga in de vurig begeerde woning
van het hemels Vaderland.

(geb. der Stervenden)
Hij had deugd van het leven. Die vreugde zong
hij graag uit, ook in de kerk. Hulpvaardigheid
was voor hem vanzelfsprekend. Het was een
grote weldaad voor zo'n goed mens echtge-
noot en vader te mogen noemen.

Mijn vadertje hij was
rechtvaardigheid
Hij had de zware last
op zich geladen
een eerlijk man te zijn
in woord en daad.
Dat is het schone, dwaze kwaad waar
na onze Here Jezus Christus,
de sterkste man aan ondergaat
(Marnix Gijsen)

Moge deze woorden in ons voortleven.
Moge zijn rustig geloof nu antwoord krijgen
bij de Heer. Teerbeminde echtgenote, geliefde
kinderen, familieleden en vrienden, ik kan
jullie niet genoeg danken voor jullie gene-
genheid en jullie troostende fijngevoeligheid
vooral in mijn laatste ogenblikken waarin
jullie me hebben bijgestaan.

Bid voor mij dan zullen wij innig verbond2n
blijven in de liefde van God.

De families ROELAND, SURDIACOURT,
LOONIS en DE VLEESCHAUWER

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.
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