Het kristelijk leven is de voorvreugde van het
eeuwig leven.

BID VOOR DE ZIEL VAN
MUNHEER

Jan-Baptist ROELAND
weduwnaar van Mevrouw
Maria-Clara VAN DER SLIPT

Geboren te Sint-Goriks-Oudenhove, 22 juni

1885 en godvruchtig overleden te Zottegem

24 februari 1964, versterkt door de laatste
H.H. Sacramenten.

De ouderdom is een kroon van eer, die op de
wegen van de rechtvaardigheid gevonden wordt.
Hij was een rechischapen man en eenvoudig in
de omgang, zachimoedig van aard, vriendelijk
en dienstvaardig, daarom werd hij door ieder-
een bemind en blijft zijn gedachtenis in eer.
Hij beminde zijn gezin en zijn werk en niets
was hem te veel.

Wij moeten ons troosten in het verlies van
vader en zijn onverwacht heengaan, omdat de
Goddelijke Voorzienigheid heeft toegelaten, dat
hij na een lang en schoon leven van goed kris-
ten, uit dit leven naar een beter en eeuwig le-
ven is overgegaan.

Duurbare kinderen en kleinkinderen vaartwel |
Houdt vast aan uw kristelijk geloof, blijft in lief-
de met elkaar verenigd, troost en steunt elkaar.
Dank voor uw onberekende liefste zorgen, uit
de hemel blijf ik over u allen waken. Bidt al-
len voor mij. '

Beminde familieleden en vrienden, tot weer-
ziens bij de Heer.

H. Hart van Jezus ik stel mijn vertrouwen op U.

.,.

Mijnheer en Mevrouw, Hubert ROELAND-VAN
DER HAEGEN en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Valére ROELAND-PANDE-
LAERE en kind;

Mijnheer en Mevrouw Lambert ROELAND-BAELE
en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Maurice DE MULL/ER-ROE-
LAND en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Jozef CHARITE-ROELAND
en kinderen;

De familién ROELAND, VAN DER SIJPT, PIETERS,
LAPAIGE,

danken U voor de gebeden en deelneming
in hun diepe rouw.




