Zalig de doden die in den Heer sterven!

+
DUURBAAR AANDENKEN
aan Mijnheer

JOZEF ROELAND

weduwnaar van Mevrouw

Marie-Clotilde VAN DE MERGEL

geboren te Nederbrakel, den 11 November 1850,
en er zeer godvruchtig in den Heer ontslapen
den 14 Augustus 1948,

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Voorzitter van de Kerkfabriek, Oud-Schepen der

gemeente, Erelid van den Bond van het H. Hart

en van het Xaverianengenootschap, lid van al de
Godvruchtige Genootschappen der Parochie.

In eerzaamheid, wijsheid en vroomheid heeft de
duurbare overledene zijn lang leven tot in hogen
ouderdom gedragen.

Hij was een edel figuur en zijn gezegende cuder-
dom had niets weggenomen van de schoonheid van
die oude man, met zijn ongebogen lichaam en zijn
ongebroken ziclekracht. Elkeen beweent hem.. (Judith
16-89) want niet enkel zijn kinderen en familie, maar
al zijn medeburgers zagen uit en verlangden naar de
verlenging van zijn dagen : hij was de man om 100
jaar te worden.

Hij was vooral een voorbeeldig kristen. Niet zlleen
zijn naam, niet alleen vooral zijn deugdensieraad maar
gans zijn voornaam en zedig uiterlijk deden ons ge-
durig denken aan zijn heilige Patroon, Sint Jozef. Ver-
sierd met een luistervolle baard was hij een waar
beeld van de oude Patriark in het Nieuw Testament.
Zolang zijn krachten het toelieten ging hij dagalijks,
in devrozge morgen, in H. Mis en Communie de boven-
natuurlijke krachten putten voor zijn zorgvol en werk-
zaam leven. De Zondag vooral was voor hem de
Godsdag bij uitmuntendheid ! Dan had hij tijd... en
met stichtende vroomheid zag men hem dan in Com-

muniemis en Hoogmis, in Vespers en Lof. in godsdiensti-
ge vergaderingen en bijeenkomsten. Z6 wist hij in het
openbaar, door zijn stichtend voorbeeld aan stil maar
aanhoudend apostolaat te doen.

Sinds 50 jaar lid van de Kerkraad, was hij sinds 32
jaar de eerbiedwaardige en gezagvolle Voorzitter diein
alle omstandigheden ten zeerste de belangen van de
parochiale kerk wist te behartigen.

God zegende hem niet alleen in ouderdom. maar ook
in zijn kinderen en kleinkinderen; hij had daarbij het
geluk een zoon tot het priesterschap uitverkoren te zien
en hem te weten opgaan tot de hoogste posten en bedie-
ningen.

Duurbare Vader en Grootvader, uw kinderen en
kleinkinderen zullen U nooit vergeten, zij bidden trouw
voor U, maar ook tot U. opdat Gij voor hen liefdevol
zoudt blijven zorgen, zo dat er na dit leven, bij U, in de
zalige eeuwigheid niemand van hen moge ontbreken.

Jezus, Maria, Jozef! 7 jaar afl.

Mejuffer MariaROELAND;

Eerwaarde Pater Emile ROELAND, S.].

Miinheer en Mevrouw Adoit ROELAND-
LEMAITRE :

Heer Dokter en Mevr. André ROELAND-
VAN CROMPHAUT en kinderen ;

Mejuffer Cécile ROELAND ;

Heer Apotheker en Mevr. Frans VAN DER
WEEEN-ROELAND en kinderen;

Mejuffer Margriet ROELAND;

De familien ROELAND, VAN DE MER-

GEL en DE ROYE,

bedanken om de blijken van genegzn-
heid hun betoond bij hun rouw.

DRUK. DE RUYVER-DE RUYVER. NED.




