Ik heb lang en gelukkig geleefd,
heb me met weinig tevreden gesteld,
niets gevraagd en veel gekregen,

en van alle goede dingen voldaan,
zachtjes naar God toegegaan.
(Stijn Streuvels)

TOT DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

Julien ROELAND

weduwnaar van Mevrouw Germaine ROOS

geboren te Nederbrakel op 16 november 1919
en onverwacht overleden te Brakel
op 7 januari 1998,
begeleid door de gebeden uit de
dodenliturgie van de H.kerk.

Bestuurslid vriendenkring
Civiele Bescherming Brakel.
Lid van de gepensioneerdenbond.

De families

ROELAND - ROOS
DE GRAUW - VAN DAELE.
danken U om uw medeleven en gebed.

Namis op vrijdag 30 januari 1998 om 18.30 uur
in de dekenale Sint-Pieterskerk te Nederbrakel.

Al even onverwacht als moeder,

is vader van ons heengegaan,

zachtjes, in zijn slaap,

alsof hij ons zelfs hiermee geen pijn wou doen.
Werk en inzet hebben zijn hele leven gevuld.
Samen met moeder leefde hij voor zijn gezin,

vol liefde en toewijding.

Samen ook hebben zij hun zaak uitgebouwd,

met een groot gevoel voor eerlijkheid.

Hij was voor ons een goede vader, een lieve pépé.

En wat het leven aanreikte aan blijde en droeve
gebeurtenissen heeft hij dankbaar en moedig aanvaard.
Alleen... de plotse dood van moeder

maakte zijn leven zo heel anders, zo leeg ook.

Nog slechts één verlangen kon hem beroeren :
weer bij haar te zijn, opnieuw verenigd, voor altijd.
In volle kersttijd - tijd van innigheid en samenzijn -
heeft de Heer dit verlangen ingewilligd.

Moge Hij hen nu voor altijd samen bewaren

in Zijn vrede.

Mijn beste kinderen, mijn lieve petekind,

ik dank u om al uw zorgen en genegenheid.
Vanuit de hemel waak ik met mémé over u allen.
Wij blijven met elkaar verbonden, aitijd.

Heer God,

toon uw barmhartigheid, aan vader en moeder.
In trouwe liefde waren zij hier op aarde

met elkaar verbonden.

Laat hen voor aitijd verenigd blijven

in de voiheid van Uw liefde.

Rouwi. Fun. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.




