Sterven is de pijn vergeten
die het lijden heeft gebracht.

.I.

Vroom aandenken aan
DE HEER
Michel ROELAND

echtgenoot van Mevrouw Agnes DE BACKER

Geboren fe St.-Martens-Lierde op 3 mei 1932 en door
de Heer tot zich geroepen in het A.Z. St. Elisabeth te
Zottegem op 1februari 1995, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

De families:
ROELAND, DE BACKER,
MERCHIERS en HAEGEMAN
danken U voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

db.druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

In dit vroom aandenken bewaren wij een
mooibeeldvan onze geliefde echtgenoot,
vader en grootvader.

Zijn leven was dat van een eenvoudige
arbeider, vol toewijding en zorg voor zijn
talrijik gezin. In de omgang met de
medemensen was hij een graaggeziene
persoonlijkheid. Hij leefde mee met het
wel en wee van familie, vrienden en
kennissen.

Zolang zijn gezondheid het toeliet had hij
behagen in zijn hobby's. Dan kwamen de
beproeving en het lijden. Hij onderging
de ziekte met een bewonderenswaardige
moed, gesteund door vrouw en kinderen.
Wij zijn God dankbaar voor wat vader
voor ons allen heeft betekend. God zal
hem de beloning van het eeuwig leven
schenken.

In ons gebed zal er steeds een aan-
denken aan hem zijn want hij verlangde
dat moeder en kindereren lang en
gelukkig mogen samen zijn.
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