WeilL aan is iets anders dan het huis uitgaan,
zacht de deur dichttrekken achter je bestaan
en niet terugkeren.

Je blijft iemand

waarop altijd zal gewacht worden...

Dankbare herinnering aan

MEVROUW
Annick ROELANDT

echtgenote van Peter DE SMET
mama van Matthias.

Geboren te Zottegem op 20 februari 1973 en
door een tragisch ongeval overleden te Lierde
op 16 maart 1994,
gezalfd met de H. Olie "in extremis".

Annick,

Je waart nog als een bloem in de morgen. Je leven
ontvouwde zich pas ten volle voor je man en je
zoontje Matthias.

De leegte die je nalaat is ondraaglijk en de pijn
verscheurt ons hele wezen.

Toch geloven wij dat je leven niet voorgoed is
afgebroken, maar dat God het herschept en nieuw
maakt voor altjd.

Wij bidden voor jou. Veel te vroeg en overwacht
ben je van ons weggerukt.

Spreek jij voor ons ten beste bij de Heer zodat wij
staande blijven in het lijden en niet bitter worden.
Dat wij doorheen dit lijJden diep verbonden leven
en zo een glimp ontwaren van de eeuwigheid.

Je echtgenoot en zoontje Matthias zoeken
tevergeefs naar je aanwezigheid.

Je lieve ouders en zus missen je zo diep.

Toch zeggen wij je dank om alles wat je voor ons
betekende; om alles wat je was en blijft in Gods
tedere en milde liefde.

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons,
nu en altijd.

Namis: zondag 8 mei 1994 om 9.30 uur.

De families Roelandt, De Smet, Haegeman, De

Cubber danken voor je medeleven en gebed.

Rouwl. en Drukw. RAOUL bvba, Brakel
055/42.24.49







