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BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

CAMILLE ROELANDT

echtgenoot van Mevrouw
ANNA VAN CROMBRUGGE

geboren te Velzeke op 31 januari 1882 en god-

viuchtig overleden in de kliniek St.Elisabeth te

Zottegem op 9 oktober 1977, gesterkt door de
H.H. Sacramenten der zieken.

Wat is het leven toch kort op deze wereld, ook
al bereikt de mens een hoge ouderdom. Bij elk
sterfbed komt het ons duidelijker voor dat alles
ijdel is hier op de wereld behalve God beminnen
en Hem trouw dienen.

Dat heeft onze dierbare overledene goed begre-
pen : als christen heeft hij geleefd en trouw zijn
plicht volbracht. Hij was godvrezend en rechtscha-
pen, een voorbeeldige huisvader vol bezorgdheid
voor zijn kinderen en liefde voor zijn echtgenote.
Hij mag het loon verwachten dat de Heer beloofd
heeft aan zijn dienaren.

Geliefde echtgenote, duurbare kinderen, hebt
dank voor uw liefde en genegenheid. Gij waart
mijn vreugde in dit leven, wordt nu mijn kroon
in de eeuwigheid. Volgt steeds mijn voorbeeld en

vermaningen, blijft standvastig in de dienst des
Heren, bemint elkander en blijft moeder beminnen
zoals het kinderen past. Treurt niet om mijn heen-
gaan maar bidt voor mij opdat de Heer mij gena-
dig weze.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.

Mevrouw Camille Roelandt-Van Crombrugge Anna,

Mijnheer Jozef Roelandt en verloofde,
Mijnheer en Mevrouw Johnny Stalmans-Roelandt,

De families Roelandt, Van Crombrugge, Merchie
en Baele,

danken U van harte voor uw blijken van

innige deelneming.

Drukk. Magerman, Zottegem
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