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Dankbaar aandenken aan
De Heer

Eugeen ROELANDT

echtgenoot van
Clementine VAN DE MERGEL,

geboren te Nederbrakel

op 14 september 1921 en overleden in het
Universitair Ziekenhuis te Gent

op 23 augustus 1989,

gesterkt door de HH. Sakramenten.

Verbijsterd staan wij voor de werkelijkheid.
Iemand die we lief hebben is er plots
niet meer,

Viij plots en zonder enige tekenen, nog
bruisend van levensmoed, moest hij vroeg-
tijdig uit vakantie terugkeren.

Vrij spoedig hebben zijn krachten het be-
geven. Het verwachte herstel bleef uit en
onze hoop bleef ijdel.

Het was steeds goed in zijn nabijheid te
leven, want hij was een rustige begrijpende
man. Hij heeft zijn levenstaak, die wat te
vroeg naar onze mening, naar behoren vol-
bracht.

Daarom doet het ons iets, hem voorgoed
te moeten missen. Wij bidden dat de Heer
hem opneemt in zijn Vaderhuis.

Wij vertrouwen hem toe aan Gods grote
liefde.

Lieve echtgenote, kinderen en kleinkinde-
ren, beste familie en vrienden, weest mij
indachtig in uw gebed. Ik dank allen en
moge de Heer U in zijn vrede bewaren.

Voor uw blijken van deelneming danken
U oprecht, de families :
Roelandt, Gosse, Van de Mergel,
Uytterhaegen.

Rouwleiding « Raoul », Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel




