Bid voor de zielerust van
Mevrouw

Euphrasie, Marie ROELANDT

echtgenote van de Heer
Hector DE SMET,

geboren te Nederbrakel op 28 mei
1906 en godvruchtig overleden in
de Sint-Franciscuskliniek te Brakel
op 23 oktober 1982, bijgestaan door
de gebeden uit de liturgie der do-
den van Onze Moeder de H.Kerk.

Deze echtgenote en moeder ging
van ons heen, zeer onverwacht,
maar niet onvoorbereid op de wenk
van de Heer, die ons het leven geeft
en ook ontneemt volgens Zijn wel-
behagen.

Heer, Gij hebt het zo gewild, Uw
Wil geschiede want wat God doet,
is wel gedaan. Het valt hard plots
te moeten scheiden, maar wij bewa-
ren in ons hart de troost van haar
deugdzaam leven. Zij heeft zich in-
gezet met al haar krachten voor haar
gezin en haar taak; haar werkzaam-
heid en liefde, haar geloof en gods-
dienstigheid zijn voor ons een voor-

beeld tot navolgen en voor haar de
veilige weg naar het leven zonder
einde in Gods eeuwige Liefde.

Geliefde echtgenoot, ik blijf on-
zichtbaar doch daadwerkelijk met u
verbonden en zal uw verdere steun
zijn van bij de Heer.

Teergeliefde kinderen, van wie ik
zoveel hield, ik blijf u liefhebben
bij de Heer; vergeet mij nooit in
uw gedachten en gebeden en blijft
vader omringen met uw zorg en
liefde.

Beminde familie en gij allen die
mij genegen waart, blijft mij trouw
in uw liefde en gebeden.

De families Roelandt, De Smet,
D’'Haeyer, De Temmerman,

danken U oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Begrafenissen A. Marroyen, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




