1-

O Heer, die onnaspeurlijk
in Uw werken zijt,

maar alles tot Uw glerie
en ’t heil der Uwen leidt,

wij bidden U voor de zielerust van

Firmin ROELANDT

ech!gencot van Yvonne Van Herreweghe
geboren te Michelbeke op 9 februari 1914
en godvruchtig overleden te Ronse (kli-
niek Zusters van Barmhartigheid) op 19
mei 1975, gesterkt door de Sacramenten
der zieken.

Oudstrijder 1940-1945. - Peclitiek gevan-
gene. - Iste Adj. correspondent R.T.T. -
Vereerd met verscheidene eretekens.

Een goede vriend is van ons heengegaan,
een man van geloof, wijs en bedachtzaam,
fijngevoelig en edel van hart. Hij was cen-
voudig en goed : zijn leven is voorbijgegaan
in de stilte van de dagelijkse arbeid, in de
dienstvaardigheid en de vriendelijke ont-
moeting met zijn omgeving.

God mengt het geluk van deze wereld met
ziekte en droefheid, cpdat wij het eeuwig
leven zouden betrachten, dat duurzaam en
beter is.

Wij bidden de Heer, dat Hij hem opneemt
in zijn Rijk, om zijn plichtsbewuste levens-

loop en zijn gelovig vertrouwen op God.
Beminde echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, troost u om mijn heengaan. Dank
u om uw bijstand en uw hulp in mijn ziekte
en denk vooral aan het goede, dat ik voor
u gedaan heb en blijf mij steeds indachtig
in uw gebeden.

Lieve peter : uw petekind dankt U om de
gelukkige uren van gezellig samenzijn en
genegenheid en zal U steeds gedenken in
gebed en eucharistie.

Om uw gebeden en deelneming, betoond bij
dit pijnlijk afsterven, danken U :

Yvonne Van Herreweghe, zijn echtgenote;

Etienne en Hilda Roelandt-Van Welden en
hun kinderen Lieve, Yves en Isabel,
zijn kinderen en kleinkinderen;

De families Roelandt - Van Herreweghe -
Van Den Driessche - Van Den Bossche,

Miranda Darragas, zijn petekind.
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