Z'n glimlach en zijn zorgen zijn voorbij
Zijn lieve aandacht voor de daagse dingen
die door zijn hoofd en zijn vingers gingen
en alles wat hij was voor U en mij.

1.

Aandenken aan
de heer

Jozet ROELANDT

echtgenoot van mevrouw
Juliette DE GEETER

Geboren te Nederbrakel op 29 december 1932
en er na een langdurige ziekte in familiekring
overleden op 22 december 2001, gesterkt door
het gebed van de kerkgemeenschap.

Lid van de Koninklijke Harmonie
“De Eendracht” Brakel
Lid van K.B.G.

De nadienst wordt opgedragen in de Dekanale kerk
Sint-Pieter te Brakel op vrijdag 25 januari 2002 om 18.30 uur.

Jozef is gestorven, na een moeilijke periode van veel
ongemakken. Zijn ziekte overmeersterde hem dag
na dag. Toch was Jozef al die tijd innerlijk heel sterk.
Klagen deed hij nooit.

Toch heeft de inzet van zijn echtgenote en de kinde-
ren het mogelijk gemaakt voor Jozef om stil thuis te
mogen zijn in de vertrouwde omgeving.

Jozef was een goede vriend voor velen: zijn dierbare
“Koninklijke Harmonie”, zijn vrienden en goede buren
en zovelen die met hem in contact kwamen.

Zijn heengaan laat een lege plaats van een goed
mens na. Wij kunnen niet anders dan stil worden,
zijn naam eerbiedig uitspreken en hem herinneren in
een gebed.

Allerliefste pepe, jarenlang heb je geleefd met
pijn, een levensweg die steeds erger en onver-
draagzamer werd.
Nu je bent heengegaan, ben je verlost van de
ellende die je hebt moeten doorstaan.
Rust nu maar in eeuwige vrede.
Je kleindochter Evelien, die jou heel graag zag
en die jou altijd in haar gedachten zal koesteren.

De families ROELANDT - REGAERT
DE GEETER en RADIJS, danken u
voor uw aanwezigheid en uw gebed.

Uitvaariverzorging Geert - Brakel - Tel. (055) 42 03 80




