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BID GOD VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Marcel ROELANDT

geboren te Nederbrakel op 7 april 1918 en

godvruchtig overleden te Brakel-Opbrakel in

de St.-Franciscuskliniek op 3 september 1977,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Het uur van de dood is alleen aan God
bekend, daarom gelukkig de mens die zich
door een deugdzaam leven heeft voorbereid
en zich bekommerd heeft te leven gelijk hij
wenste te sterven.

Ook voor onze dierbare overledene is het
uur van zijn dood onbekend geweest en kwam
het einde zo vroeg. Zo graag had hij nog
bij de zijnen gebleven, om, eenmaal op rust,
zorgend een huiselijk leven te hebben.
God heeft het anders gewild.

Bidden wij nu voor onze overledene dat
God zich over hem ontferme en hem bij zich
neme in het Hemels Vaderhuis en dat Hij de
kracht en moed geve aan zijn naastbestaan-
den.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.
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