le hebben haar bemind, laat ons haar niet
vergeten totdat onze gebeden haar gebracht heb-
ben in het Huis des Heren (H. Ambrosius).

Ter vrome herdenking van Mevrouw

Margaretha Bertha Roelandt

Echtgenote van Mijnheer
René DE ROECK

Geboren te St. Lievens Esse de 21 maart 1907
en na een moedig gedragen lijden zacht in de
Heer ontslapen, na gesterkt te zijn met de ge-
nademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk, te
Zottegem de 23 februari 1966.

Oud onderwijzeres.

Schoon is de dood van de rechtvaardige in de
ogen van God.

Een voorbeeldige echtgenote, een bemind fa-
milielid, een moedige vrouw is van ons heenge-
gaan. Vele jaren heeft de diepbetreurde overle-
dene met haar geliefde echtgenoot lief en leed
gedeeld. Oprecht gelukkig hoopten zij nog lang
samen het gezinsgeluk te genieten.

Maar plots kwam een onverbiddelijke ziekte
haar levensgeluk verstoren. Berustend in Gods
H. Wil en met moedige offergeest doorstond zij
haar vele lijden tot het uiterste zonder morren,
zonder klagen en werd aldus gelouterd om met
Christus de heerlijkheid van het Hemels Vader-
huis binnen te gaan,

Beminde echtgenoot, wij leefden zo gelukkig
en vreedzaam toen alles goed ging. Diezelfde lief-
de en bezorgdheid hebt U me betoond in nog
grotere mate aan mijn lijdenssponde. Dat heeft
me gesteund en getroost op de lange lijdensweg
die ik vele dagen en nachten moest bewandelen.

Dankbaar en genegen roep ik U ''tot weer-
ziens”’ in het oord van vrede, waar de vreugde
geen schaduwzijden kent. Moge ons H. Geloof

U bemoedigen en troosten in de smart van de
scheiding.

Aan U dierbare familieleden, mijn innige dank
voor al uw genegenheid mij betoond in mijn
laatste levensdagen. Vergeet mij niet bij de
Heer.

U, mijn aan God toegewijde Zuster Yvonne,
gedenk me in uw dagelijks gebed en H. Misoffer.

Vrienden en kennissen, hebt dank voor uw
medevoelen en gebeden.

Jezus, Maria en Jozef.

De families ROELANDT, DE ROECK, DE
CHOU, NECKEBROEK en DE BEER dan-
ken voor de blijken van deelneming.

Uitg. R. DE VOS, koster St.Lievens Esse




