Gelukkig de mens, die naar Mij luistert,
gelukkig zij die mijn wegen bewaren.

T

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Marie, Elisa ROELANDT

echtgenote van de Heer
ERNEST DE SMET

geboren te Nederbrakel, op 26 februari 1901

en godvruchtig overleden te Brakel, op 13

december 1971, voorzien van de H.H. Sakra-
menten en de Pauselijke Zegen.

Lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen.

Vriendelijk en gedienstig heeft zij in het
leven van velen rust en moed gebracht door
haar altijd zo zonnige kijk op de mensen en
de gebeurtenissen. Zij was optimist en men
kon haar geen dienst te veel vragen.

De Heer heeft haar lang en pijnlijk be-
proefd. Zij die zo graag en ijverig werkte
bleef jarenlang hulpeloos aan haar ziekbed
gekluisterd. In de zwaarste uren vroeg zij met

het gebed van de advent : Heer kom en wacht
niet langer. Zij ging gelouterd en rustig de
vrede en de vreugde van het eeuwig kerst-
feest tegemoet.

Geliefde echtgenoot, die mij jarenlang dag
en nacht hebt bijgestaan en verzorgd, dier-
bare kinderen en kleinkinderen, ik dank u
voor uw genegenheid.

Moge uw gebed mij in staat stellen om ver-
der uw voorspreekster te zijn bij de Heer.

Gegroet, o kruis, gij enige hoop.

De families ROELANDT, DE SMET,
D'HAEYER en DE TEMMERMAN,
danken voor uw gebed en blijken van
deelneming.

druk. herfra - brakel




