" Wie leeft in geloof in Mij,
zal in eeuwigheid niet sterven "
Johannes 11.26.

DIERBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Vital,Cyriel ROELANDT

weduwnaar van
Marguerite VAN WIJMEERSCH

geboren te Nederbrakel op 12 februari 1899
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint -
Elisabeth te Zottegem op 9 juni 1994, voor-
zien van de HH. Sakramenten der zieken.

De families
ROELANDT, VAN WIUMEERSCH,
D'HAEYER, VAN DORPE,
danken U voor de blijken van
medeleven en gebed.

Namis op vrijdag 8 juli 1994 om 19.30 uur.

Rouwt.&Drukw.B.V.B.A.RAOUL, 9660 BraxeL

Cyriel ging van huis weg en kwam niet meer
terug. Zijn weg ging recht naar het huis waar
we allen verwacht zijn, Gods huis voorgoed.
Hij was een eenvoudige, hartelijke en gemak-
kelijke mens die altijd tevreden was. Als land-
bouwer en schrijnwerker werkte hij hard voor
zijn gezin. Hij hield van de natuur en in zijn
hobby met duivensport vond hij verzet.

Jarenlang was hij ijveraar van de Bond van
het H.Hart. Hij was een gelovig man die aan
God een ruime plaats in zijn leven schonk en
die met zijn hart regelmatig bij de Heer was
in gebed en in de heilige communie die hij
thuis op de hoogdagen ontving.

Ondanks zijn hoge ouderdom en zijn jaren-
lang blind-zijn was Cyriel altijd optimistisch en
hield hij nog steeds van het leven.

Wij geloven dat Cyriel niet werd geboren om
te sterven, maar dat hij gestorven is om te
leven, om verder te leven bij zijn Schepper.

Samen met zijn overleden echtgenote
Marguerite die hem zo dierbaar was, geniet
hij nu eveneens van de eeuwige liefde.

Beminde zuster Emma, dank voor uw inzet en
toewijding, dank voor uw goedheid en de
liefdevolle zorgen die ik van u gekregen heb
gedurende vele jaren. Moge de Heer u over-
vloedig belonen.

Beste familie, wees een steun en kracht voor
elkaar.

Wij blijven Cyriel gedenken in ons gebed en
vragen:Heer bewaar hem in uw eeuwige
liefde.




