Vreedzaam en eenvoudig leven, .
Elkeen het zijne geven,

God vooral tot tenden toe,

Dat en wierd zij nimmer moe....

.l.

WIL BIDDEN VOOR ONS MOEDER
Mevrouw Emelie ROELS

Ech te van Mijnh Pius DE SMET.

DANKEN U.

Zij werd geboren te St Maria-Lierde op 6 Septem-
ber 1870 en in den Heer ontslapen te Steenhuize-
Wiinhuize op 30 Augustus 1950. Ze ontving de laat-
ste H. Sacramenten en verdiende de Jubileum-aflaaat.

We danken God dat hij ons zulk een moeder gaf. ® ! >
We danken Hem dat Hij ons zo lang moeder liet
behouden.

Ze was een echte moeder : in de dagen van ons
kinderjaren ; in tijden vol van zorg en kommer ;
en vooral in hare oude dagen. Ze was een oude
vlaamse vrouw : door haar geloof en haar gebed ;
door haren eenvoud en haar blijden ernst. Een moe-
der die we allen zullen missen. Maar ze leeft niet
alleen in hare beelt’nis aan den wand, maar meest
van al in d’harten harer kinderen.

NEMING HUN BETOOND BIJ HET OVERLIJDEN

ZEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
VAN HUN TEERGELIEFDE AFGESTORVENE

Mijn kinderen, ik heb u al wat ik geven kon, ge-
geven : mijn werkzaamheid, bij dag en nacht, mijn
liefde en mijn leven. Bidt voor mij en zorg voor
Vader.

De ramimuiNn ROELS, DE SMET en KETSMAN,

Druk H. De Croo, ten voordele der Missies.
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