Vriendelijk Licht, dat Leven schenkt
en het duister hebt verdreven,

geef mij warmte om te leven

als de koude dood mij wenkt. ZJ 803

Wij danken God voor het schone leven van
MEVROUW

EUGENIE ROELS

weduwe van de Heer Achiel VAN MELKEBEKE

Geboren te Hundelgem op 16 december 1911,
en in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem
overleden op 11 september 1990.

Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Confrerie van het H. Hart. !

Lid van De Bond van de Gepensioneerden. W

Etienne BOVIJN-VAN MELKEBEKE Marie-José
en kinderen,

Gilbert VERSTRAETEN-VAN MELKEBEKE
Marie-Louise en kinderen,

Ghislain MAES-VAN MELKEBEKE
Marie-Madeleine en kinderen,

De families ROELS, BECAUS, VAN MELKEBEKE
en POTVIN danken U voor de blijken van rouw.

Heer onze God,

het kan niet zijn dat de dood het einde is
en dat wij leven om te sterven. :
Neen, voor allen die op U wachten

Zijt Gij een goede en betrouwbare God.
Gij geeft ons eeuwig leven.

Laat Eugenie nu overgaan van de dood naar
het leven.

Steeds was zij een sterke vrouw ; werkkracht
en vlijt, huiselijkheid en minzaamheid,
geloofsgetrouw en blijgezindheid sierden haar
leven aan de zijde van haar man.

Zo gelukkig was ze hem zolang te kunnen
bijstaan vooral in de jaren van zijn pijnlijke
aftakeling.

In de Kristen Bond der Gepensioneerden
ontbrak ze niet, haar hartelijkheid in luister-
zin vergeten we nooit.

Tussen haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen voelde zij zich zo gelukkig.

Mogen wij haar voorbeeld navolgen en
bidden voor haar zielerust.

Heer, wil haar belonen naar werken,

en haar uw milde vrede schenken in uw
onvergankelijk Licht.

Namis: Zaterdag 10 november 1990 om 18u.
Namis (Confrerie H. Hart): w

zaterdag 1 december 1990 om 18 u. .
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