Ga met Mij de weg van het kruis
en gij vindt het Vaderhuis.
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TOT VROME GEDACHTENIS AAN
MEVROUW

Ivonne Valerie
Marie ROELS

Echtgenote van de Heer
MAURICE VAN DEN BOSSCHE

Geboren te Ophasselt op 30 juni 1922 en er
tot haar Schepper teruggekeerd op 3 november
1973, gesterkt door de laatste H.H. sakra-
menten.

In al haar eenvoud was zij een voortreffelijke
vrouw en een hoogstaande moeder. Wat een
zorg heeft zij gedragen voor haar kinderen
en wat een werk heeft zij verricht voor haar
huisgezin, steeds met een rustig, een kalm
en een blij gemoed.

Haar grote moederliefde kende maar één ver-
langen : haar kinderen gelukkig zien!

Inderdaad, ware grootheid gaat zo dikwijls
aan het oog van de wereld voorbij. Maar zij
die met haar woonden, zullen opstaan en
haar prijzen en danken voor al wat zij deed.
En nu is zij plots heengegaan. Geen woord,
geen enkele klacht vergezelde haar afscheid.
Zij nam haar zorgen mee naar het graf, haar
kommer droeg ze mee bij God in de hemel.

Lieve man en kinderen, zuster en broers,
bloed- en aanverwanten, vrienden allemaal, ik
begrijp dat mijn onvoorzien heengaan u voor
een moeilijke taak heeft geplaatst. Wil mij
vergeven waar ik tekort heb geschoten ; wil
vooral, voor zover het u mogelijk is, mijn
onafgewerkte taak helpen voltooien. Heb dank
voor al de vriendschap welke ik van u mocht
ontvangen en geve God dat wij, door ons
voorbeeldig leven en ons regelmatia gebed,
mekaar gelukkig mogen weerzien bij God,
waar « geen dood en geen tranen meer zijn ».

De families Roels, Van Den Bossche,
Van Den Bossche en Van Steerthem,

danken U oprecht voor uw
medeleven en gebed.

Uitg. F. De Vos, Koster, Ophasselt.




