O neen... 't is geen sterven, neen,

't is 't Leven dat begint. (G.G.).
DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria ROELS

weduwe van de Heer
Eugéne MERCKAERT

geboren te Deftinge op 2 maart 1909

en godvruchtig overleden

in het Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen
op 6 september 1990,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de bond der gepensioneerden

Onze doorgoede moeder heeft in haar vele
levensjaren de dagen naar hun waarde geschat
en met arbeid gevuld.

Ofschoon zij het overigens in dit leven niet
gemakkelijk heeft gehad, heeft zij er zich
welmoedig doorgeslagen.

Bezorgdheid voor de vele kleine dingen was
typerend voor haar. In tegenslagen en moei-
lijkheden waren haar diep geloof en oprechte
godsdienstzin de steun en de zichtbare stimu-
lans om haar geweten te volgen en alles op
z'n best uit te werken.

Haar hartewens voor haar kleinkinderen was
dat zij hun studies tot een goed einde zou-

A

den brengen. Zo zou haar hartsverlangen in

vervulling gaan.

Haar levens-ervaring en diep Godsgeloof
hebben haar in de eenzaamheid, na het over-
lijden van vader zaliger, met levenswijsheid
gesteund.

Ook het overlijden van haar broer en zus
hebben haar niet losgelaten.

Tenslotte heeft zij na’'n welgevuld leven haar
ziekte met véél, véél geduld gedragen.
Haar dood was dan ook de uitbloei van een
verdienstelijk, gelovig, zorgzaam leven.

Beste kinderen, kleinkinderen en mijn kleine
Dieter, goede geburen en vrienden, bij het
afscheid uit dit leven ben ik u dankbaar om
al de vriendschap die ik van u heb mogen
ondervinden. Vooral de goede en vele zorgen
van u, tijdens mijn laatste weken, blijven mij
bij. Dat moge u troosten. U allen.

Vaarwel, moeder, u was een voorbeeld voor

ons.

De families ROELS, MERCKAERT,
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