Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het met veel moed gedaan.

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,

wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Biddend nemen we afscheid van:

MEVROUW
Maria, Leontine ROELS

weduwe van de Heer Petrus Van Lierde

geboren te Sint-Goriks-Oudenhove op
27 januari 1916 en overleden in “Home Floreal”
op Kerstdag 25 december 1996,
gesterkt door het Ziekensacrament.

Wie ons moederken heeft gekend, weet dat haar leven
een lange lijdensweg is geweest.
Zij heeft nu rust gevonden, wij moeten verder ... .

Sterven is te ruste gaan

moe van aardse zaken

om in d’ eeuwigheid voortaan

bij de Heer t’ ontwaken.

G. Gezelle

De familie dankt U oprecht voor de blijken van
medeleven.

leder hart en ieder huis

heetft zijn eigen kruis.

Het één is klein, het ander groot,

‘t één is van hout, ‘t ander van !cod.
‘t Kruis van een ander schijnt je licht,
maar je bedriegt je in het gewicht.
Niet op ieders voorhoofd staat

hoe het hem van binnen gaat.

En als het mocht en mogelijk waar,
dan ruilden velen met elkaar.

Zag men echter op een rij

al die kruisen van nabij,

ieder koos voor zich en nam

waar hij mee ter markte kwam.

Dus dragen wij naar ‘s Heren wil
Steeds met gelatenheid en stil,

gij uw Kruisen, ik mijn leed,

wil God ons beider krachten meet.
Wees in geluk en tegenspoed

met al wat God geeft welgemoed.
Wat uit de hand der Godheid vliedt,
is weldaad - al begrijpt men het niet.

Robert Ervinck.

Druk H. Maginet




