Zij was de Heer in 't dagelijks werk en in
Zijn kerk verbonden :
Daar heeft zij God geproefd als goud.
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DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Marie, Leonie ROELS
weduwe van de Heer Sylvére HOLDERBEKE,

geboren te Couillet op 11 april 1900 en
godvruchtig overleden in het Rustoord St.-Jo-
zef te Horebeke op 20 juni 1981,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Dank U, God, om alles waarin moeder ons
is voorgegaan: om haar tedere bezorgdheid
voor haar gezin, om haar opbeurende nabij-
heid en haar groot geloof.

Als toegewijde echtgenote en moeder heeft
ze tenvolle alle mogelijkheden benut voor
haar gezin. Zij was diep gelukkig en fier
over hun vooruitgang en nooit gebroken bij
tegenslag. Haar kracht en vertrouwen putte
zij uit sterk geloof en vertrouwen in de
Heer, zodat zelfs haar persoon en gelaat
die wonderlijke frisheid bewaarden als een
bloem die nog in de late herfst aan het
bloeien was.

Dank U, God, om de rijke gaven van haar
hart. Geduldig en moedig bouwde zij haar

huis tot een thuis, waar iedereen weikom
was.

Zij leefde niet voor zichzelf, zij leefde
voor de anderen. « Wat ge aan de minsten
der mijnen hebt gedaan, hebt ge aan mij
gedaan » zegt de Heer. Daarom bidden wij
U, God, voor de zielerust van moeder. Moge
zij voor eeuwig opgenomen worden in de
heerlijkheid van Uw hemel om zo haar loon
te ontvangen voor haar rijk gevuld leven
van offer en gebed.

Dierbare dochter en pleegkind, van harte
dank ik U voor elke attentie waarmee gij mij
gelukkig hebt gemaakt. Laat ons verenigd
blijven in gebed.

Eerwaarde zusters, verplegend personeel en
vrienden van het rustoord, dank voor de goe-
de zorgen en de vriendschap die ik van U
mocht ontvangen tijdens mijn kort verblijf
in uw midden. lk voelde mij echt geluk-
kig. Wees verder goed voor mekaar en blijf
mij gedenken in uw gebed.

De families
ROELS, HOLDERBEKE
DE HENAU, STEENHAUT,
danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Druk. J. De Vieeschouwer-Hoste en zoon - Brakel




