“De jaren gingen voorbij
een mooie tijd voor jou en mij.
We deden toch alles samen.
Ik was gelukkig met jou aan mijn zij
“In gedachten ..." (zijn lievelingslied)

1-
Dankbaar aandenken aan
Mijnheer

Andre ROGGEMAN

echtgenoot van mevrouw
Emilienne VERBEKEN

Geboren in Sint-Antelinks op 6 juni 1932
en godvruchtig overleden te Zottegem
op 27 februari 1999, voorzien
van de H. H. Sacramenten.

De families ROGGEMAN, VERBEKEN,
KIEKENS en MARGINET

danken U voor uw blijken van deelneming.

Ik mis hem zo, och God,
ik voel mij rot,
ik voel mij leeg,

sinds hij verdween ....

Och God, zeg mij waarom

ik deze man, niet missen kan !

Elke deur, elk raam

wil ik gadeslaan,

In elk huis, elk gebouw

wil ik binnen gaan.

Op elke hoek, in elke straat

wil ik hem zien staan.

Och God, ik mis hem zo ...

Rita




