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BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER
Gilbert ROGGEMAN

echtgenoot van Mevrouw Maria KIEKENS

Geboren te St-Antelinks op 21 december 1902
en overleden op 20 september 1979, gesterkt
door het Sakrament der zieken.

Nu is uw vader naar de hemel.

Gij hebt voor hem gezorgd dag en nacht;
ge hebt gebeden met groot vertrouwen, ge-
offerd met liefde en geduld, om hem toch
nog wat in uw midden te mogen behouden.
Doch, wanneer we hem de ilaatste weken
zagen liggen, gelijkend op de Man van Smar-
ten op de Calvarieberg, heeft onuitgesproken
ons hart verzucht : « Heer, zo we hem toch
niet mogen behouden, neem hem dan weg
uit deze ellende ».

Heer van leven en dood, wij danken U voor
dit stoere leven dat een toonbeeld was van
echte liefde.

Liefde voor de simpele gave van het leven
en de schoonheid van de natuur waarvan
vader hield met de blijheid van een kind.
Liefde voor de mensen, vooral de eenvou-
digen. Stoer als een eik, maar met een hart
van goud, deed niemand tevergeefs beroep
op hem.

Zijn goedheid en bereidwilligheid drukte de
volksmond uit met « Berke ».

Liefde voor zijn gezin. Hij heeit zichzelf
nooit gespaard. Hij bleef op het achterplan,
maar de opvoeding van het «gelukken » van
zijn kinderen waren zijn stille idealen.
Liefde voor God en de Kerk. Een geloof als

een huis op de rots; een kristelijke over-
tuiging in woord en daad.
Met Marnix Gijsen mogen we zeggen : « mijn
vadertje hij was rechtvaardigheid ».
Nu de strijd gestreden is zal de Heer hem
met open armen ontvangen ; Moeder, de kin-
deren en familie nemen afscheid met de
trcostvolle gedachte «zijn ziekte vroeg veel
zorgen, maar we zijn gelukkig dat hij zolang
bij ons mocht blijven en dat we allen veel
voor hem hebben gedaan ».
Als mensen treuren wij omdat we zoveel
goedheid en liefde moeten missen. Als kris-
tenen danken wij om dit schone leven van
eenvoud en trouwe plichtsvervulling, om het
goede dat door vader leeft en vocrtleven zal.
« En tot zolang ; vertroost elkander dan met
wat hij was en blijft voor nu en later, groot-
hartig echtgenoot, beminde vader, vriend zon-
der weerga en rechtvaardig man. »

(A. Van Wilderode)
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