Zalig die sterven in de Heer. Beste Zus en Broer, Schoonbroeder en Familie-
leden, wij kunnen Gods plannen niet doorgron-
den, buigen wij voor de H. Wil van God. Hebt
dank voor uw genegenheid en vaartwel,

Gij allen die van mij hebt gehouden geef me
een oprecht gebed als laatste afscheid.

H. Jozef, patroon van de goede dood
neem mij onder Uw bescherming,

Gedenk in uw gebeden de Ziel

van Mijnheer

Jozef ROGGEMAN

zoon van wijlen

Mr Alfons & Mw Elodie Van de Velde. "I"

QGeboren te Herdersem op 28 septémber 1895 en
aldaar overleden op 3 maart 1958,

Hij ontving het H. Oliesel « in extremis » De Familien ROGGEMAN en
Lid van de Bond van het H. Hart en de
andere Broederschappen. VAN DE VELDE,
In dit aards bestaan kunnmen wij nergens of
nooit ons onttrekken aan de dood ; eens komt danken U voor uw gebeden en
ze ; doch wij weten niet waar, wanneer, hoe,
Daarom worden wij vermaand < Denk op uw kristelijke deelneming.

uitersten, »

De duurbare Overledene getuigde door ziin
Jevenswijze dat hij daar bewust van was, Een-
voudig volbracht hij dag in dag uit zijn dagtaak,
was een voorbeeld van kristelijke plichtsvervul-
ling en beoefende de naastenliefde in woord en
daad.

Hoe plotseling de dood ook kwam, toch zal
de Heer zijn dienaar wakende gevonden hebben,
gereed om ian het Eeuwig Geluk de beloming te
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