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Weduwe van de heer
DENIS DE ZITTER
Geboren te Outer op 2 juni 1924 en overleden
te Aalst op 27 maart 1991.
Gezalfd met het H. Oliesel.

Moeder, zo vroeg van elkaar afscheid te
moeten nemen, valt ons allen enorm zwaar.
En ofschoon we in het diepste van onze ziel
er van overtuigd zijn dat dit slechts tijdelijk
is, loopt ons hart over met het bittere gevoel
van machteloosheid. Alles zouden we er voor
over hebben, om je nog langer bij ons te
kunnen houden, maar niets helpt nog.

Onze Lieve Heer heeft je bij Hem geroepen
om samen met onze pa in de hemel datgene
voort te zetten wat hier op aarde in liefde
ontsproten was.

Make, steeds zal je samen met pa bij ons
zijn. Wat we het meest zullen missen is die
knuffel, die zoen, die schouderklop, de op-
gewekte klank van je stem, dat bemoedigend
woord, het kruisje dat je ons op het voor-
hoofd gaf.

Dank, make, voor alles wat je voor ieder van
ons gedaan hebt. En dit steeds op een ma-
nier die je zo typeerde : stil, onopvallend en
toch steeds daar, bereid om altijd en overal
een helpende hand toe te steken.

Dank, make, voor het mooie voorbeeld dat
je ons door je leven hebt nagelaten : je op-

gewektheid, je moed en je onverdroten werk-
kracht.

Dank, make, voor het voorbeeld dat je ons
nog op het allerlaatste moment hebt meege-
geven : de rust en de gelatenheid, gesteund
op je diep-kristelijk geloof, waarmee je hebt
aanvaard, dat de ziekte waaraan je leed, fa-
taal was.

Nooit zullen we de woorden vergeten, die je
toen hebt uitgesproken :

»lk vind 't erg dat ik u, Diane, Koen en Tim
moet verlaten. Het spijt me dat ik u dit ver-
driet moet aandoen, maar treur niet te lang...
Spijtig voor Koen en Tim dat ze me zo viug
zullen moeten missen, maar wees gerust, ik
zal steeds bij jullie zijn.

Zeg ook tegen Leentje, dat het me spijt dat
ik haar dit verdriet opnieuw moet aandoen...
we hebben samen nog mooie dagen gehad...
en dankt allen, familieleden, geburen en
vrienden — dat er zoveel mensen zoveel om
mij gaven, had ik nooit gedacht.

Voor alles wat ze voor mij gedaan hebben,
dankt hen allen’.

Philippe en Diane DE ZITTER-TAELEMANS
en kinderen Koen en Tim.

De families :
ROGGEMAN, DE ZITTER, DIERICKX en
STOCKMAN,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Druk. M. De Cock, Naarstigheidstr. 75, Aalst
Begr. Verbeiren, Hogeweg 27, Erembodegem




