Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede, Vader.

.T.
GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van Mevrouw

DELPHINE URBANIE ROGIERS

echtgenoote van Mijnheer
KAREL LODEWIUK DERWEDUWEN

geboren te Zele den 22 Januari 1933 en smartelijk
overleden te Zele-Heikant op 3 December 1946.

Zij was lid der Boerinnen- en St-Barbara-Gilde.

[n de dagen van voorbereiding tot de Gedurige
Aanbidding, dicht bij het feest van Sint Barbara is
moeder op weg naar de kerk tot haren Schepper ge-
gaan. Dit plotse en onverwachte heengaan heeft ons
allen diep terneer geslagen. In ons sprakeloos ver-
driet en met onze menschelijke berekeningen kun-
nen wij Gods inzichten in deze tragische beproeving
niet begrijpen. Ons hart is diepbedroefd en weeklaagt
omdat duurbare banden werden verbroken ; omdatde
echtgenoot zijn levenssteun moet missen, omdat Kin-
deren hun steun verliezen. Gelukkig hij die Geloof
heeft en weet dat moeder nog immer leeft en bij God
is. Haar plaats aan den haard is opengevallen, maar

. wij voelen haar stille tegenwoordigheid heel dicht bij
ons wanneer wij 'savonds den rozenkrans bidden.
Onzichtbaar treed zij naar ons toe en wij gevoelen
de streelende hand van moeder die over ons blijft
waken. Neen zij verlaat ons niet. Nog dichter komt
zij tot ons wanneer wij Jezus ontvangen in de H.
Communie, Hem dien zij aanschouwt in den Hemel.
Jezus is de levende band tusschen ons en ons
moeder, wij gaan ook tot moeder in de H. Communie.

Duurbare echtgenoot, lieve kinderen, beminde
moeder, broeders en zusters, moge het offer van mijn
leven, u sterkte en zalving schenken in uwe beproe-

ving. Moge mijn toewijding en mijn liefde tot u
allen in uw harten voortleven en u stichten. Ge-
denkt mij in uwe vurige gebeden, gij vooral mijn
beide zusters, den Heere toegewijd, in het dage-
lijksch H. Misoffer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

H. Barbara, bid voor ons.

Mijnheer KAREL LODEWIJK DERWEDUWEN
en kinderen,

De familiéen ROGIERS, BAEYENS, DERWE-
DUWEN en THIENPONDT,

danken U hartelijk voor de troostvolle blij-
ken van deelneming en gebeden, welke zij
van Uwentwege mochten ontvangen bij het
afsterven van hun welbeminde echtgenoote,
moeder, dochter, schoondochter, zuster,
tante en nichet.

Drukk. De Geest, Zele.




