Heer, wie tot U komt, die vindt het leven.

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Albert,
Joseph ROKEGEM

weduwnaar van Mevrouw
Georgette VAN DEN BOSSCHE

geboren te Sint-Maria-Lierde op 21 juli 1918
en godvruchtig overleden in het Alg. Ziekenhuis
St.-Elisabeth te Zottegem op 2 november 1989
nadat hij de Pauselijke Zegen en de Zieken-
zalving ontvangen had.

Oudstrijder 1940-45.
Lid van de Oudstrijdersbond.

Het leven is een tocht doorheen de dagen.
Die tocht heeft voor deze man betekend na
kinderjaren en jeugdtijd, de gruwelen, ellende
en nood meemaken van een wereldoorlog, de
verantwoordelijkheid voor een gezin op zich
nemen, zorgen en werken voor het onderhoud
en de toekomst van zijn kinderen, de droefheid
kennen om het heengaan van zijn echtgenote
en dan nog jaren leven voor zijn kinderen
en kleinkinderen. Zijn kleinkinderen zijn hem

zeer dierbaar geweest, voor hen was hem
niets te veel.

Beminde kinderen, lieve kleinkinderen en
dierbare familieleden, mijn dood veroorzaakt
in de familiekring zeker een leemte en een
leegte. Waar wij elkander konden helpen zou-
den wij het zeker nooit nagelaten hebben.
Ik dank u om de blijken van dankbaarheid
en genegenheid die gij mij betoond hebt en
denkt ook al eens in uw verder leven aan
mij.

God, Vader van alle mensen, wij bidden
voor ons vader en ons grootvader, die goed
voor ons geweest is en die nu niet meer bij
ons is. Aanvaard deze mens na volbrachte
levenstaak, beoordeel hem naar zijn vruchten,
vruchten van goedheid, zorg voor anderen,
hulpvaardigheid. Schenk hem nu rust, vrede
en vreugde voor altijd bij U. Wij vragen U
dit door Christus onze Heer.

T

De families
ROKEGEM, VAN DEN BOSSCHE,
CILDOM en HOLDERBEKE,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Begrafenisond. bvba Raoul - (055) 42 24 49




