+ WIL IN UW GEBED GEDENKEN

de ziel van Mijnheer

ISIDOOR ROKEGEM

echtgenoot van

Mevrouw Marie DE CUBBER

geboren te St.-Martens-Lierde, de 27 februari 1896
en er zachtin de Heer ontslapen, de 27 januari 1966,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken en de
Pauselijke zegen in Articulo Mortis.

De dood is het einde van de ellenden in dit leven
en het begin van de oneindige vreugden in de
eeuwigheid,

‘Het leven van deze man was weinig voorspoedig
en de beproevingen bleven hem niet bespaard. De
bekommernis om het welzijn van vrouw en kinde-
ren waren als een obsessie voor hem. Dit dreef
hem naar de mijn, waar hij, zoals zoveel anderen
slachtoffer werd van een meedogenloze beroeps.
ziekte. Hierdoor groeide zijn onrust over’t lot van
de zijnen, en die onrust heeft hem verteerd. Nu
rust hij, de goeie man en voorbeeldige vader, nu
kent hij vrede en ontvangt van de Heer het loon
voor zijn offerleven.

Dierbare echtgenote, samen hebben wij lief en
leed gedragen. Ik dank u om uw liefdevolle toewij-
ding. Over het graf heen bliiven wij verbonden in
de Heer. Bid voor mij, ik doe het voor u en voor
onze kinderen.

Miin geliefde kinderen, weest steeds een steun
en troost voor moeder, helpt haar deze zware be-
proeving te dragen, houdt veel van elkaar en
vergeel mij niet in uw gebed.

Beminde broers en zusters, spreek voor mij ten
beste bij de Allerhoogste,

H. Barbara, patrones der mijnwerkers, bid voor
hem.

Uitg. Raf Cromphaut, St.-Martens-Lierde

De familien ROKEGEM, DE CUBBER,

VAN WYMEERSCH, DE VOS,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming

hun betoond bij het overlijden van hun

dierbare afgestorvene,

DANKEN U.




