« Ik ben de Verrijzenis en het Leven ». (Jo. 11,25)
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« Onrustig is ons hart tot het rust in God ».
(S. Augustinus). Inderdaad het leven is zo wis-
selvallig en nooit zijn wij zeker, nooit zijn wij
gerust. Het geluk ontglipt ons soms zo viug. Het
leven heeft deze vrouw niet gespaard : jarenlang
moest ze het licht van haar ogen missen en ook
de klank van menselijke stemmen of van haar
omringende geluiden mocht niet meer tot haar
doordringen. Begrijpelijk dat ze soms wenend
zich beklaagde over haar afgezonderd zijn van
de mensen. De «hoogdag » betekende voor dit
mens telkens een lichtpunt in haar droevig be-
staan en reeds dagen op voorhand zag ze uit
naar de komst van de Heer in de H. Kommunie.
In haar laatste levensmaanden onderging ze wel-
licht de zwaarste beproeving van haar leven : de
dood van haar zoon. Hoe gaarne zou zij in zijn
plaats « gegaan » zijn.

Dierbare schoondochter, hoe moet ik u danken
voor al uw zorg, voor al uw kommer, voor al uw
inspanningen die gij u getroost hebt om mij te
verzorgen en te helpen. Ook tijdens de ziekte
van Willy kon ik nog steeds rekenen op uw wel-
willend dienstbetoon.

Beminde kleinzoon, ook gij hebt veel begrip
voor mij betoond. Ik dank ook u om de helpende
hand die gij mij steeds spontaan gereikt hebt.
Wees de sterke steun voor uw moeder in haar
verder leven, en bid samen met haar en met al
onze familieleden voor mij: « God, wij bidden
met aandrang voor Uw dienares Marie, die Gij
tot U geroepen hebt. Zij heeft in U geloofd, op
U heeft zij haar hoop gesteld. Reik haar Uw
hand, leid haar binnen in het vaderhuis en neem
haar op in de vreugde waaraan geen einde komt.
Door Christus onze Heer. Amen ».




