DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Michel ROKEGEM

zoon van wijlen
Cyriel ROKEGEM en Bertha DE BRAKELEER,

geboren te Sint-Martens-Lierde

op 17 juli 1925 en overleden in het
ziekenhuis Sint-Elisabeth te Zottegem
op 11 januari 1990,

voorzien van de HH. Sakramenten.

Een mensenleven kan getekend zijn door
ziekte of een handicap. Dat ook mogen wij
zeggen van onze overledene. Nooit heeft hij
zoals elk ander mens deel kunnen nemen
aan het leven, en toch kon men niet zeggen
dat hij ongelukkig was.

Michel was tevreden met de kleine dingen
van het leven, een lieve lach, een kleine
attentie, een klein plekje in het hart van
een medemens. Dat alles vulde zijn leven.
Zo kan een mens ook groot zijn in die
kleine dingen. Zoals God ook zijn boodschap
geopenbaard heeft aan kleine mensen, zo
probeerde Michel ook deze weg te bewan-
delen, door dankbaar te zijn voor wat de

anderen hem gaven. Moge dan zijn woorden
ook voor ons een teken van troost zijn:
« Als ik ooit dood ga,

verstik me dan niet in je tranen,

maar schep een herinnering aan mijn lach,
niet op mijn graf,

maar daar waar ik gelukkig was ».

Dierbare familie en vrienden, ik weet dat
jullie steeds van mij gehouden hebben. Treur
niet om deze tijdelijke scheiding, maar ver-
trouw op de Heer, Hij brengt ons weer
samen in zijn Hemels Koninkrijk.

De families

ROKEGEM - DE BRAKELEER,
danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Namis : dinsdag 13 februari om 19 u.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Drukk. Devleeschouwer, Brakel




