Vader, Uw wil geschiede !
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BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

ODETTE ROKEGEM

echtgenote van de Heer
Gilbert-Leon FONTEYNE

geboren te St.-Martens-Lierde op 31
augustus 1935 en zacht in de Heer
ontslapen te Gent in de «Toevlucht
van Maria» op 21 januari 1965, ge-
sterkt door het H. Sacrament van de
zieken en de Pauselijke Zegen.

Edelmoedig en met blij optimisme ging zij
door het leven als een zonnezaaister on-
der de mensen, trouw in dienst van God.
Zacht kwam de engel van de ziekte de
kamer binnen en boog neer over haar
jong leven, alles werd gedaan om haar
te helpen... geduldig en zonder klagen
droeg zij haar leed en haar pijn, en wist
ze de haren nog steeds moed in te spre-
ken... Toen kwam even zacht de engel
van de dood en zette haar schoon jong
leven om in de volle rijpheid van het
eeuwig leven.

Mijn dierbare echtgenoot en ouders, hard
is voorzeker de slag die U treft, en ik
begrijp dat gij weent, weest echter niet

troosteloos zoals zij die geen geloof heb-
ben ; Gods wil is hier geschied, zijn hei-
lige naam zij gezegend. Ik dank U om
de onvermoeibare toewijding en liefde
waarmee gij mij hebt omringt. Laat ons
verenigd blijven in gebed : Bidt gij voor
mij ; voor Gods aanschijn blijf ik voor
U ten beste spreken, opdat Hij U over-
vloedige kracht zou geven om deze nieu-
we zware beproeving te dragen en opdat
wij eens samen met allen die ons dier-
baar zijn ons mogen verheugen in de Glo-
rie van de Hemelse Vader.

Heren Geneesheren en verpleegsters die
mij hebt verzorgd, ik dank U van harte
om uw toewijding en liefdevolle zorgen.
Uw hulp heeft niet mogen baten om mij
bij de mijnen te houden, maar de Heer
zal U zeker lonen om wat gij voor mij
hebt gedaan.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U
sterven, ontferm U over haar !
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Zeer gevoelig om uw blijken van diep
medvoelen in de smart die ons komt te
treffen, danken U :

De families ROKEGEM, FONTEYNE, DE
SCHRIJVER en DIRICKX.

Dr Willy LEENAERT - Erwetegem.




