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In de rust en vrede van de Heer

ruste de ziel van mevrouw

Zoé Margriet Rokegem
echtgenote van de heer

Arthur De Cock

geboren te Sint-Martens-Lierde op 10 mei 1914 en na
een kortstondige ziekte overleden te Geraardsbergen
op 23 oktober 1967,
gesterkt door de genademiddelen van de Kerk.

De dood — het grote geheim — leert ons iedere dag
dat we slechts kranke en voorbijsnellende schepselen
zijn. Hoe leert ze ons de diepe zin van hetleven: wat
baat het ons alles te winnen ? — Eén zaak is nodig : z6
leven zoals ge zoudt willen sterven. — Wat draagt men
mee over hetgraf heen ? — Alleen de verdiensten van
een leven in dienst van God en van de evenmens. Niet
de eeuwigheid moet ons afschrikken, maar wel de be-
driegelijke taal die aanstuurt op een leven zonder God
en Kerk.

We bidden voor Zoé : « Vader, neem haar op in Uw
eeuwig licht en vrede». Wat ze hier op aarde heeft ge-
geven aan toewijding in dienst van haar gezin en alwie
op haar kon rekenen, dat zal de Heer voor eeuwig lonen.
Haar vaarwel was een aanhoudend bidden. Niets werd
gespaard om haar te redden, maar de dood kwam te
haastig.

Beminde echtgenoot, u zal de eenzame levensavond
pijnlijk vallen. Kijk naar de hemel en bid voor mij. Dit
wordt mijn leven in God en uw troost en sterkte tot het
eeuwig weerzien. |k blijf u danken voor uw trouw in alle
levensomstandigheden. Onze liefde is niet gebroken,
maar gelouterd.

Beste broer, zusters en bloedverwanten, genegen
dank voor uw hartelijkheid en vriendschap. Bidden we
veel voor elkander en blijft een trouwe hulp voor mijn
echtgenoot.

Sint-Ursmarus, patroon van mijn parochie,
bid voor mij.

Voor uw christelijk medevoelen
en vooral voor uw gebeden
danken U van harte

de beer Arthur De Cock,

de families Rokegem, De Cock,
Dubuisson en De Ville.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge




