Dankbaar aandenken aan:

DE HEER

Danny ROLLE

Geboren te Zottegem op 21 mei 1960
en bij een verkeersongeluk te Ophasselt
uit ons midden gerukt op 18 september 1995.

Gesterkt door de H. Sacramenten "In extremis".

De families ROLLE - LOETENS danken U
voor uw medeleven in de rouw die hen treft.

Namis: woensdag 18 oktober 1995 om 19.00 u.

Begr. Jo Denijs, Zottegem - 09/360.12.52
Druk H. Maginet, Zottegem - 09/360.74.96

Het was zoals een donderslag bij klaarlichte dag
dat je uit ons midden werd gerukt.
Waaromnual ? ...

Wij kunnen vragen stellen
maar geen vraag en ook geen antwoord
doet de pijn vergeten.

Al is het leven een aaneenschakeling

van vreugde en lijden, van voorspoed en
tegenslag.

Het mensenleven is tijdelijk en te kort van duur.

Het is dan ook met verslagenheid en ontroering
dat we staan voor een onherroepelijk afscheid.
De tijd die alle wonden heelt,

kan dit blijvend litteken niet vervangen.

Danny, we zullen je missen.







