Liefdevol aandenken aan

1.
De Heer

Achiel ROMAN

geboren te St.-Maria-Horebeke
op 2 november 1927 en overleden
te Oudenaarde op 5 december 2005,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Bestuurslid en lid van
verschillende verenigingen

Zijn zusters, schoonbroers, neven en nichten
danken u voor uw blijken van medeleven.

De namis heeft plaats op zondag
15 januari 2006 om 10 uur
in de Sint-Pieterskerk te Schorisse.

Het zag er aan te komen die laatste weken en dagen... Achiel
zijn gezondheid verzwakte, zijn lijden.werd steeds groter en
zwaarder en het werd moeilijker.

En toch, wanneer een mens sterft, is er telkens weer dat gemis en
die leegte, welke langzaam plaats maken voor herinneringen
over het leven van de man die ons ontvallen is.

Hij was een man die graag gezien was door velen. Met vele
mensen leefde hij mee met het lief en leed in de buurt, in de
familie, bij vrienden en op de parochie. Hij was een man
opgegroeid met en geinspireerd door de figuur en voortrekker
Kardinaal Cardijn. Zijn zorg en aandacht gingen uit naar de
kleine man van weleer, de arbeider en de zovelen die moesten
knokken in hun leven. Hij ijverde voor een menswaardig bestaan
voor zijn mensen en duldde niet dat iemand onrechtvaardig werd
behandeld. Achiel was een dienstbaar man. Zijn werk als
bediende bij het ACV was zijn leven. Dienstbaar zijn aan
mensen. Elke vraag kreeg een antwoord, hij kende tijd noch uur
en vaak trok hij zelf de baan op om mensen van dienst te kunnen
zijn of hen een antwoord te geven op wat hen bezig hield. Hij
was een diep gelovig man, een man van gebed, een man die
trouw wekelijks op post was om het evangelie te beluisteren en
het hem eigen te maken in het leven van alledag. Hij was een
dankbaar man omdat hij zovelen mocht ontmoeten en ook voor
de vele mensen die hem de laatste maanden nabij waren bij zijn
ziekte. Achiel was iemand van de familie, hij was er graag bij
wanneer de familie samenkwam, voor velen een toeverlaat en
hulp. Niets was hem teveel.

Hij was ook een man die mijmerde bij het leven. De natuur en
zijn gewassen, zijn tuin, het glooiende landschap met zijn
molens, de oever van ‘zijn’ beek, de vogels en het leven in de
natuur waren zijn passie. Het bracht hem rust en het inspireerde
hem bij zijn verhalen en bij het lezen van boeken als die van
Guido Gezelle en andere.

Wij worden nu stil bij zijn overlijden, maar zijn dankbaar voor
zijn leven onder ons. Wij vouwen onze handen en bidden dat hij
nu rusten mag voor altijd.

“God breng hem thuis in Uw eeuwige vrede. "
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